
M’n Opa (uit: Ja zuster Nee zuster, tekst A.M.G Schmidt) 

Elke zondagmiddag bracht ie toffies voor me mee 
Ik weet nog de spelletjes die opa met me dee 
Restaurantje spelen en m n opa was de kok 
Bokkewagen spelen en m n opa was de bok 

Refrein 
M’n opa, m’n opa, m’n opa 
In heel Europa was er niemand zoals hij 
M’n opa, m’n opa, m’n opa 
En niemand was zo aardig voor mij 
In heel Europa, m’n ouwe opa 
Nergens zo iemand als hij 
Niemand zo aardig voor mij 
In heel Europa, m’n eigen opa 
Niemand zo aardig voor mij 
M’n ouwe o……pa 

 

Als ik me verveelde ging ik altijd naar hem toe 
Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe 
Van de dijk afrollen en m’n opa was de dijk 
Detectiefje spelen en m’n opa was het lijk 

Refrein 
M’n opa, m’n opa, m’n opa 
In heel Europa was er niemand zoals hij 
M’n opa, m’n opa, m’n opa 
En niemand was zo aardig voor mij 
In heel Europa, m’n ouwe opa 
Nergens zo iemand als hij 
Niemand zo aardig voor mij 
In heel Europa, m’n eigen opa 
Niemand zo aardig 
Niemand zo aardig 
Niemand zo aardig voor mij 
M’n ouwe o……pa 
 


